
In de week gelegd 40-29, 29-09-2024, Regels en inhoud  

Numeri 11,25-29; Jakobus 5,1-6; Marcus 9,38-43.45.47-48 

 

‘Tjonge, jonge, jonge, jonge, werkelijk niet te geloven dit’, verzuchtte 

premier Schoof, tijdens de algemene beschouwingen toen een 

meerderheid van de Tweede Kamer extra informatie vroeg over de 

asielcrisisnoodwet. RTL Nieuws (20-09-2024) noteerde: ‘Gestuntel, maar 

hij bleef overeind’. De spanning voor politici is groot. Zij werd Pieter 

Omtzigt te veel. Eerder al, vertrok hij uit de Haagse arena, op zoek naar 

inspiratie die hem verder helpt. Waar haal je die vandaan als de 

omgeving zich van je afwendt en jouw neergang voorbereidt?  

 

Mozes wist er alles van. Gebukt onder de zorg voor het ‘volk in de woestijn’, bidt hij 

God om hulp. In een wolk daalt de Heer neer over zeventig oudsten die Mozes in de 

tent van samenkomst heeft samengebracht. God legt een deel van de geest die op 

Mozes rust, op hén. Zij verkondigen Gods woord. Echter, twee mannen Eldad (God 

heeft liefgehad) en Medad (Lieveling), die niet in de tent waren, profeteren óók. Wanneer 

iemand hierover bij Mozes klaagt, antwoordt deze dat hij wenst dat God zijn Geest op 

héél het volk van Israël legt, dat íeder Gods boodschapper is. Zuivere en 

doortastende mensen zijn er nooit teveel. 

  

Jacobus in de tweede lezing beklaagt de rijke mensen van zijn tijd. Hij doelt op de 

groep grootgrondbezitters die hun bezit over de rug van anderen ziet groeien. Rijken, 

huil over de rampen die over u gaan komen, want het loon dat gij hebt onthouden 

aan de arbeiders op uw velden, roept luid, zegt Jacobus. Wat leeft er aan  weerstand 

onder mensen? Hoe zuiver je dit uit, wie gaat dat doen en waar haal je de inspiratie 

ervoor vandaan? 

 

De vraag wie het zegel mag leggen op het oplossen van deze 

dringende problemen, is er één van alle tijden en alle plaatsen. 

In het evangelie vandaag biedt Jezus een handreiking. Wanneer 

een leerling bezorgd opmerkt dat hij iemand, die geen volgeling 

van Jezus is, duivels in diens naam heeft zien uitdrijven, zegt 

Jezus: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’. Het gaat Jezus er niet 

om van welke partij je bent, maar om de inhoud. Krijgt de liefde 

die van God komt, een plaats in ons leven? Immers, zij is als de 

beker water voor de dorstige, de bron van inspiratie voor wie 

hongert naar gerechtigheid. Zíj geeft ons leven ínhoud!   

 

 

 


